Ontmoeten is gewoon doen

Onze school is een van de scholen voor primair onderwijs van de Stichting de Drieslag. Wij
leren de kinderen respect te hebben voor en respectvol om te gaan met de medemens.
Vooroordelen worden tegengegaan en wederzijds begrip tussen kinderen onderling en de
medemens wordt bevorderd. Wij geven daar invulling aan door concrete activiteiten te
ontplooien die passen binnen de doelstelling en visie van de school en de invulling van het
vak burgerschapsvorming.



